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Soms zit ‘t mee, soms zit ‘t tegen 
Het leven gaat zo op en neer 

Eerst schijnt de zon, dan valt er regen 
Dat is net als bij het weer 

‘t Kan gebeuren, even niks zeuren 
Want ik ken jou al zoveel jaar 
Ja, een goeie vriend zegt alles 

We zijn er alƟjd voor elkaar 

Refrein: 
Ja, m’n vrienden geven mij steeds weer hun lach 

‘t Is alweer een Ɵjd geleden dat ik jullie zag 
Ja ik hou van al m’n vrienden 
Van hun lach en gezelligheid 

‘k Wil die lach van deze avond nooit meer kwijt 

Laat het bier maar stromen 
Als m’n vrienden komen 

Want deze vriendschap blijŌ bestaan 

Je komt nooit ongelegen 
Je beste vrienden tegen 

Verhalen blijven gaan en gaan 

Refrein: 
Ja, m’n vrienden geven mij steeds weer hun lach 

‘t Is alweer een Ɵjd geleden dat ik jullie zag 
Ja ik hou van al m’n vrienden 
Van hun lach en gezelligheid 

‘k Wil die lach van deze avond nooit meer kwijt 

Refrein: 
Ja, m’n vrienden geven mij steeds weer hun lach 

‘t Is alweer een Ɵjd geleden dat ik jullie zag 
Ja ik hou van al m’n vrienden 
Van hun lach en gezelligheid 

‘k Wil die lach van deze avond nooit meer kwijt 

Dus lach al je zorgen weg 
Lach, omdat ik ‘t zeg 
Lach, omdat ‘t mag 

Met m’n vrienden en hun lach 

En hun lach 


